
Vrijdag 10 maart 2006 

 

Eindelijk….nog een uurtje vliegen en dan zie ik al mijn vrienden uit Sri Lanka weer. 

Een jaar lang heb ik bijna elke week wel een telefoontje of sms bericht ontvangen 

van Ruzain, u weet nog wel, onze goede vriend en regelneef uit Galle. Een jaar lang 

de vraag wanneer ik weer eens zou komen; niet voor financieële ondersteuning, nee 

ze willen me ook zo graag het mooie Sri Lanka laten zien, een land met een prachtige 

natuur, schitterende theeplantages, jungles, cultuur en mooie bountie stranden. 

Vorig jaar heb ik immers alleen maar dood en verderf gezien. Telkens leg ik mn 

nieuwe vrienden uit dat je niet zomaar ff heen en weer komt omdat een ticket toch 

al snel om en nabij de 600 euries kost inclusief belasting enz. Maar goed , nadat ik 

in December voor de zoveelste keer deze vraag te horen had gekregen nam ik toch 

de beslissing om weer terug te gaan.  

Ik was enorm benieuwd wat er van al die kampen terechtgekomen was. Nieuwsgierig 

naar de omstandigheden van de mensen, naar de enorme vlaktes met verwoestingen, 

of de bomen ook weer mooi groen geworden zijn zoals ik me de foto’s van pa en ma 

herinner i..p.v. bezaaid met kledingstukken van meegesleurde mensen en uiteraard 

verlang ik er naar om de mensen te ontmoeten waarmee we vorig jaar zulk enorm 

goed werk hebben kunnen doen. De berichtgeving in de pers in Nederland maakt me 

ook nieuwsgierig. Er wordt vertelt dat er nog te weinig gedaan wordt met het 

ingezamelde geld voor de tsunami slachtoffers, teveel corruptie in dit soort landen 

enz enz. Kortom tijd om persoonlijk maar eens polshoogte te gaan nemen. Mijn vader 

besloot om weer mee te gaan.  

 

 Zoals jullie weten zijn mijn ouders in Januari ook al geweest en omdat zij toen nog 

zoveel werk zagen besloten zij om toch weer een brief rond te doen gaan om te 

proberen weer geld in te zamelen, zodat we toch weer wat mensen konden helpen. 

Ik besloot toen ook een brief te schrijven richting mn eigen vrienden,familie en 

zakenrelaties. Vooraf spreek ik met mn moeder hierover en onze hoop was om om en 

nabij de 2000 / 2500 euries binnen te halen. t’Leeft toch veel minder dan vorig 

jaar, hoor ik ons nog tegen elkaar zeggen. Nou, dat hebben we geweten…..het is nu 

vrijdag 10 maart, 03:15 uur en voorlopig zitten we met meer dan 7000 euro aan 

contanten in onze broekzak. Geweldig dat je vrienden ,familie , kennisen en toch wel 

bevriende zakelijke relaties zoveel vertrouwen in ons hebben en ook zo mee leven 

met de bevolking van Sri Lanka. 

 

Please fasten seatbelt…………………. We gaan landen. De deur van het vliegtuig wordt 

opengedaan, een muur van warmte  komt op ons af. Ruzain staat ons al op te wachten 

en na een innige omhelzing vertrekken we richting Galle. Een lange autorit van zo’n 3 

à 4 uur. Ondanks dat ik erg moe ben wil ik persé wakker blijven. Ik ben zo benieuwd 

hoe de weg / omgeving eruitziet van Colombo naar Galle . Vorig jaar was me tijdens 

deze trip in een keer duidelijk hoe verschrikkelijk de verwoestingen waren geweest 



van de Tsunami. Uiteraard ratelt onze spraakwaterval er vrolijk op los. Hij brengt 

ons op de hoogte van de situatie in Sri Lanka op politiek en sociaal gebied, over de 

huidige regering ( vorig jaar zijn er nieuwe verkiezingen geweest in Sri Lanka) . Er 

wordt veel ondernomen om de verwoestingen ten gevolge van de Tsunami te 

heropbouwen, maar er is ook veel corruptie.  Op het moment zijn er weer vredes-

besprekingen aan de gang tussen de regering en de Tamil tijgers iets wat de 

politieke,sociale en economische situatie van het land alleen maar ten goede zou 

komen. Ik kan duidelijk zien dat er ook al veel werk is uitgevoerd. De enorme 

vlakten met puin en verwoestingen zijn  hier grotendeels verdwenen en op veel 

plaatsen zijn de tenten vervangen door houten noodhuisjes waar de mensen tijdelijk 

in wonen totdat hun stenen huis klaar is. Er zijn er al heel wat gebouwd door diverse 

buitenlandse regeringen. Wat me het meest opvalt is dat alles zo groen is. Vorig 

jaar was elke palmboom besmeurd met een leven. Nu zie ik één en al groen. 

Het meest benieuwd ben ik naar die afschuwelijke plek waar ik vorig jaar over 

schreef…..het gebied met de beruchte trein waar veel mensen zijn verdronken. 

Maar ook hier is de puinhoop vervangen door een opgeruimd landschap met her en 

der wijkjes met nieuwe stenen huizen en houten noodhuisjes.  

De trein is een Tsunami monument geworden. 

 

Verder zie ik  toch ook nog heel wat bouwvallen staan waar rond omheen alles 

opgeruimd is. Verwonderd vraag ik aan Ruzain waarom deze bouwvallen niet worden 

afgebroken. Ruzain vertelt dat veel van deze mensen al van de regering een nieuw 

huis hebben gekregen maar dat ze hun oude half verwoeste huis laten staan om zo 

toeristen en hulporganisaties om de tuin te leiden zodat het lijkt dat ze nog allerlei 

steun nodig hebben. Toen ik dit hoorde werd ik weer blij dat we Ruzain hebben die 

ons met alles begeleidt en helpt en dat we door deze locale zeer goed bekend 

staande vriend volledig op de hoogte gebracht worden van eerlijke 

nieuwsinformatie. 

 

 Rond half 8 komen we aan bij Ruzain zn huis en binnen no time wordt de tamtam in 

werking gezet……..stuk voor stuk komen al onze  vrienden op audiëntie. Niet te lang, 

zegt Ruzain, want er is werk te doen. Na wat gegeten en gedronken te hebben 

besluiten we, ondanks onze vermoeidheid, op pad te gaan. We besluiten om als 

eerste naar de school te gaan die pa en ma ook al bezocht hadden. Unicef heeft hier 

ook al het nodige gedaan, maar de mensen zitten nog met het probleem dat ze door 

ruimte gebrek ( veel klaslokalen die tijdens de Tsunami verwoest zijn worden niet 

herbouwd omdat binnen enkele jaren deze school een nieuwe locatie krijgt) buiten 

les geven en dat er geen fundering ligt daar waar lesgegeven wordt zodat het ten 

eerste enorm stoffig is en ten tweede na een tropische regenbui behoorlijk 

modderig is ( lost wel probleem 1 op, maar goed….) Na wat navraag over de kosten 

bellen we wat vrienden op die eventueel kunnen meehelpen met het storten van een 

nieuwe fundering. 



 We besluiten het morgen te gaan uitvoeren zeker nadat we horen dat de school de 

eerste paar jaar nog niet verplaatst wordt en dus nog voorlopig met dit probleem 

blijft zitten. Raseek bestelt alle spullen en zaterdag ochtend 08:00 uur kunnen we 

aan de slag. 

 

Vervolgens zeg ik tegen Ruzain dat ik graag het kamp wil zien wat vlakbij zijn huis 

ligt omdat we hier vorig jaar zo enorm veel gedaan hebben.  

Nou, het kamp is inmiddels vervangen door nog een paar houten noodwoningen en 

verder is de Chinese regering hier met de plaatselijke bewoners volop bezig de 

houten huizen te vervangen door mooie stenen woningen. Op het moment dat Pa en 

ik uitstappen komen veel mensen op ons afgelopen. We worden direct herkend. 

 Ze vertellen dat ze nog steeds de spullen gebruiken die we vorig jaar gebracht 

hebben en dat ze ons eeuwig dankbaar zijn voor deze hulp. 

 Ik loop een rondje door het oude kamp en zie dat er goed werk gebeurt hier.  

 Hier geldt: Mission completed.  

 

 We rijden even naar Ruzain zn huis omdat de levering van het zand eraan komt.  

 Daar aangekomen zie ik Pa zn ogen dichtvallen en ook ik ben aardig aan het knokken. 

Ruzain zegt dat we even moeten gaan rusten zeker na zo’n reis waarbij we een nacht 

overgeslagen hebben. Ik ben zo vertrokken en na 1.5 uur schrik ik wakker. Zo, even 

bijgetankt en nu weer aan de slag. Ik wil namelijk in alle rust een gesprek aangaan 

met Ruzain. Pa slaapt nog en dat lat ik maar even zo. Ruzain zit trouw buiten over 

ons te waken en verder is er zowaar even niemand.  

Ik begin mijn gesprek. Ik vertel hem dat hetgeen wij hier in Sri Lanka doen alleen 

maar mogelijk is door de hulp van heel veel vrienden, familie en relaties. We willen 

ze dat nogmaals duidelijk maken en ook dat het voor ons een grote 

verantwoordelijkheid is om dit geld op een correcte manier te besteden . Tenslotte 

moeten wij ook hard voor ons geld werken. Er zijn er bij die denken dat wij 

miljonairs zijn die te pas en te onpas mensen kunnen helpen en tickets kunnen kopen 

om hier heen te komen. Ik vraag Ruzain om dit nogmaals duidelijk te maken aan de 

anderen. 

Pa wordt na 3 uur slapen wakker en we gaan dan weer naar het volgende project. We 

gaan naar Raseek’s kamp: dit kamp hebben we vorig jaar op het nippertje bezocht en 

ondanks dat ons budget toen al aardig op was hebben we hier  toch nog hulp kunnen 

bieden. Het oorspronkelijke kamp is grotendeels weg omdat de meeste mensen 

voorzien zijn van huizen, gebouwd en geschonken door de Amerikaanse, Israëlische 

en Italiaanse regering. We rijden weg van de oorspronkelijke locatie om de nieuwe 

leefomstandigheid van deze mensen te gaan bekijken. Na een kwartiertje rijden 

komen we hier aan……….Een schitterend valleitje met werkelijk waanzinnige  

center-parcs woningen. Super, wat zijn deze mensen goed terecht gekomen. Ik stap 

uit de auto en loop rond. Best emotioneel omdat ik terug denk aan de schrijnende 

toestand van 1 jaar geleden. Er kwamen heel veel mensen op ons af en vertelden ons 



dat wij de eerste waren vorig jaar die hun aandacht en hulp gaven na die 

verschrikkelijk golf. Ik ben super trots dat we met hulp van al onze sponsors uit 

Holland en hulp van onze vrienden uit Sri Lanka dit voor elkaar hebben gekregen. 

Uiteraard zijn die huizen niet onze verdiensten maar we hebben wel de aandacht op 

dit kamp gevestigd en er gedeeltelijk voor gezorgd dat het daadwerkelijk nodig was 

om voor deze mensen een huis te bouwen. Zonder de hulp van ons allemaal hadden 

zij niet op deze manier kunnen overleven. Zij werden zo voorzien in hun eerste 

levensbehoeften...voedsel en water. Bewoners komen op ons afgestormd en zeggen 

tegen Ruzain dat hij moet vertalen wat zij zeggen. Nou mensen, maak je maar niet 

druk, want volgens deze mensen ontvangen wij door onze hulp: de hemel, 

gezondheid, heel veel kinderen, geluk enz. enz. enz. enz, dit alles in de naam van 

allah, boeddah of weet ik veel wat voor een profeet of god van hier. 

 

 Tussen deze schitterende woningen staan nog wat houten barakken. Hier treffen 

we een gezin aan bestaande uit 4 volwassen (waarvan 1 zwanger) en 2 kleine 

kinderen. Verwonderd vraag ik Ruzain waarom ze hier zitten en niet in een houten 

woning. Na wat navraag komt Ruzain met een mensonterend verhaal. Deze mensen 

hadden tijdens de Tsunami een huurwoning. Iedereen die een eigen huis had wat 

verwoest is door de tsunami is krijgt een nieuwe woning in dit gebied. Omdat zij dus 

huurden vallen ze naast de boot. Doordat er één zwanger is mogen ze nog een maand 

in een houten barak wonen met zn zessen: ik ben in Auschwitz geweest en die 

barakken waren vreselijk maar dit was ook wat. De mannelijke leden uit dit gezin 

komen moeilijk aan werk doordat ze niet kunnen investeren in spullen om een 

toekomst te creëren. Ik vraag hen wat voor spullen hij bedoelt en via Ruzain hoor ik 

dat hij een mand wil op zn fiets zodat hij elke dag naar de visveiling kan fietsen om 

vis in te kopen. Verder heeft hij een speciaal fileermes nodig en een weegschaal 

zodat hij op zn fiets de wijken kan afstropen om vis te verkopen.  

 Dit is wat we zoeken……spullen aanschaffen zodat ze zelf een inkomen kunnen 

genereren. Zonder navraag te doen naar de kosten besluiten we de hele boel aan te 

schaffen. Zaterdag gaan we alles bestellen, beloven we deze mensen, waarna we een 

huilend gezin ( van vreugde) achterlaten. We beloven ze om ook morgen bij de locale 

regering navraag te doen en te kijken hoe we kunnen voorkomen dat ze volgende 

maand op straat gezet worden ( alle houten barakken worden nadat de mensen zijn 

voorzien van een stenen woning afgebroken om plaats te maken voor nieuwe 

projecten).  

19:00 uur, moe maar voldaan naar huis om te eten en met alle vrienden na te praten 

en te plannen voor de volgende dagen. 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 11 maart. 

 

Ondanks dat ik verschrikkelijk moe was word ik al om 5 uur wakker. Ik baal…. zijn 

het niet de gillende apen, de hanen of de gebedsoproep van de iman die via een mega 

omroep installatie te horen is, dan is het wel je biologische klok. Ik besluit nog een 

half uurtje te blijven liggen ondanks dat ik klaar wakker ben. Pa heeft gisteren uit 

zn eigen zak een computer gekocht voor Ruzain. Op deze manier kan hij iets terug 

doen voor de dingen die hij altijd voor hem regelt als hij hier kuurt. En niet te 

vergeten de gastvrijheid die mijn ouders ook afgelopen januari weer kregen. 

Faussina (Ruzain’s vrouw)die heerlijk kookt en met allerlei lekkere hapjes hen en ook 

nu ons weer verwent. Maar het is ook ideaal voor de toekomst. Op deze manier 

kunnen we makkelijker en goedkoper met elkaar in contact blijven. Ik kan zodoende 

ook nu elke dag mijn verslag typen ipv  schrijven en dan thuis weer over typen. 

Iedere ochtend mail ik het door naar huis zodat zij precies weten waar we mee 

bezig zijn. Verder kan Ruzain hem ook perfect gebruiken voor al zn zakelijke 

beslommeringen. Kortom een super kado van Pa en Ma ,zegt ook Ruzain. Goed tja, 

06:00 uur in de morgen en nog steeds klaar wakker. Ik besluit om maar eens een 

begin te maken met mn verslag en voor ik het weet is het tijd om te ontbijten. Na 

een verrukkelijk ontbijt snel ik op mn scooter (Ruzain’s scooter heb ik deze dagen 

tot mijn beschikking) richting de school waarvoor we een fundering gaan leggen. 

Iedereen is verwonderd dat ik daar in oude kleren kom aanzetten en nadat ik vertel 

dat ik kom helpen snappen ze het helemaal niet meer. 

 08:00 uur zouden alle spullen er zijn zoals zand, cement en stenen dus toen ze er 

uiteindelijk om 10:00uur waren was dat voor iedereen een meevaller. Betonmolens 

zijn hier alleen voor de rijken dus wij moeten gewoon voor 50 vierkante meter met 

de hand en truffel zelf al het cement samen met de stenen mixen. Hard werken ben 

ik best gewend maar tot 15:00uur achter elkaar met de hand mixen in de brandende 

zon is best pittig. Uiteraard was wat rustiger werken beter geweest maar de 

mentaliteit is hier zo: als 1 iemand snel en hard werkt volgt de rest ook in dat 

tempo. Kortom , Chootan en ik bleven gas geven zodat de ruwe fundering om 15:00 

uur lag en de volgende groep aan de afwerking kon beginnen. Doorweekt van het 

zweet hoorde ik Ruzain vertellen dat Pa, ik en hij om 15:30uur terecht konden bij 

een plaatselijke overheidsbeambte. Na uitgebreid gedoucht te hebben trek ik mijn 

inmiddels beruchte sarong aan ( traditioneel Sri lankaans kleed wat als een rok 

gedragen wordt) zodat iedereen die gekke buitenlander met sarong nastaart. 

Heerlijk luchtig zo’n ding en na ongeveer 6 uur in de brandende zon te hebben 

gewerkt is het een ideaal kledingstuk. 

Na het gesprek met de plaatselijke overheidsbeambte verdween mijn goede humeur 

toch wel. Ik had het gevoel dat het op rolletjes liep in Sri Lanka maar niets is 



minder waar. Corruptie en zelfverrijking is hier de normaalste zaak van de wereld. 

De beambte vertelde ons dat veel instanties de boel dag in dag uit bedonderen.  

Hij vertelt wat voorbeelden van bouwbedrijven die een vergoeding krijgen om een 

huis op te knappen, maar dit voor minder geld doen en het verschil in eigen zak 

steken, en zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Kortom, het is voor sommigen bijna 

een economie geworden om het hele Tsunami verhaal uit te buiten. En alweer ben ik 

zo ontzettend blij dat we door Ruzain met dit soort mensen in contact komen zodat 

we zo ontzettend goed kunnen beslissen waar hulp daadwerkelijk noodzakelijk is. 

Hij vertelt ons ook dat er in Galle ongeveer 100 gezinnen in dezelfde situatie leven 

als het gezin van gisteren. Dus gezinnen die huizen huurden en dus geen nieuw huis 

krijgen en daardoor in barakken wonen. We vragen de beambte of we hulp kunnen 

bieden en zo ja, hoe. De man vertelt ons dat 50 gezinnen een huis hebben gekregen 

van buitenlandse hulporganisaties maar er was geen genoeg geld meer voor water en 

stroom en voor 25 gezinnen was er geen geld meer voor een dak. Raar….. je krijgt 

van één of andere regering een schitterend nieuw huis, alleen geld voor stroom, 

water of een dak is er niet. Pa en ik zeggen tegen elkaar dat we niet alle 50 huizen 

kunnen helpen maar nadat we gehoord hebben dat water en stroom het belangrijkst 

is besluiten we naar huis te gaan en er over na te denken. Ze vertellen ons dat als 

we een besluit hebben genomen we het geld aan hun kunnen geven zodat zij er zorg 

voor dragen dat het correct gebruikt wordt. Dit is dus iets wat pa en ik absoluut 

niet willen en dat vertellen we hem ook. Hij zegt dat we ook zelf de leverancier van 

stroom en water ( bij ons de Eneco) kunnen betalen en dat we een ontvangstbewijs 

krijgen van de betaling voor elk gezin. We nemen nog geen besluit. 25 huizen 

voorzien van water en stroom via het centrale netwerk dat lijkt idd een goed doel 

voor ons geld. Aanleg van water en stroom voor 25 huizen kost 3750 euro, veel geld 

dus daar moeten we toch even over na denken. Vanavond gaan we een besluit nemen.   

 

Inmiddels is het 19:00 uur er zijn nog 5 vrienden bezig met de fundering. We 

hadden besloten dat we het werk zelf zouden uit besteden aan onze 5 vrienden. Het 

mes snijdt nu aan 2 kanten. Voor ons is dit de voordeligste manier en onze vrienden 

hebben een daggeld. Het zijn 5 mensen die een zeer laag inkomen hebben omdat zij 

geen vast werk hebben. Ze hebben zich een dag lang het leplazerus gewerkt en 

Ruzain zegt ons dat 10 euro per persoon voldoende is.  

 Pa en ik besluiten er 20 van te maken ,zeker omdat we veel meer besparen doordat 

zij het doen en ook omdat ze hun stinkende best hebben gedaan vandaag.  

 

Zondag 12 maart 

 

Ik word al rond 4:30 wakker en het eerste wat door mn kop vliegt is het gesprek 

met de lokale ambtenaar. Ik heb er geen goed gevoel bij om deze investering te 

doen. Op de één of andere manier heb ik het gevoel dat ik dit niet kan 

verantwoorden richting al onze sponsors. Er zijn nog zoveel schrijnendere gevallen 



dan deze mensen die in een mooie nieuwe woning wonen ook al hebben ze dan geen 

stroom en stromend water, zegt mijn gevoel. In slaap vallen lukt niet meer en ik 

blijf tobben over dit voorval. Ik besluit toch maar uit bed te gaan en achter de 

computer te kruipen. Misschien heeft ma ook wel dr mening gemaild en stiekem hoop 

ik daar op. Na heerlijk onder een koude douche te hebben gestaan loop ik mn kamer 

uit richting mn tijdelijke kantoortje. Uiteraard is Chootan al volop in de weer ( deze 

week slaapt Ruzain met zijn gezin bij zn ouders zodat wij de volledige beschikking 

over zijn huis hebben maar voor het geval dat er wat zou gebeuren slaapt Chootan in 

de woonkamer om over ons te waken) en komt 2 minuten later een verse kop thee 

brengen in het kantoortje. Ik open mijn mailbox en inderdaad, een mail van ma. Ma 

heeft dezelfde mening als ik en dit is toch ook wel een opluchting voor mij. Voor mij 

is het besluit genomen, nu alleen pa en Ruzain nog. Rond 08:00 uur komt pa bij mij 

zitten en we spreken af na het ontbijt eens even met Ruzain te brainstormen over 

dit voorval. Op het moment dat we in het kantoor zitten begint ook hij voorzichtig 

over zn twijfels van dit hele gebeuren. Hij twijfelt niet aan de geloofwaardigheid 

maar wel aan de noodzakelijkheid. We schieten de kogel door de kerk en besluiten 

het niet te doen. Gelukkig kan pa dit soort beslissingen makkelijker nemen en hij 

zegt kort en krachtig: niet doen en als de sodemieter verder gaan. Ruzain belooft 

de beambte te bellen en we gaan verder met de orde van de dag. 

 

 Toen mijn ouders in Januari in Sri Lanka waren hebben ze met Chootan en Raseek 

een boottochtje gemaakt over een plaatselijk riviertje. Tijdens deze tocht roeiden 

ze langs groentetuinen die pal aan de oever van de rivier liggen. Makkelijk voor het 

beregenen. Op een gegeven moment zagen zij een tuinder die aan het werk was. Ze 

besloten even uit te stappen en te kijken wat hij aan het doen was. Na een 

uitvoerige uitleg over het reilen en zeilen in deze groentetuin vertelde de man dat 

tijdens de Tsunami de gehele tuin onder water gelopen was zodat z’n hele oogst 

mislukt was. Bijkomend probleem was dat de Tsunami veel modder mee had genomen 

waar allerlei schadelijke bacteriën in zaten die op natuurlijke wijze niet te 

bestrijden waren. Om deze te bestrijden moest de man een investering doen van 

ongeveer 50 euro. Hij kon dan een sproeier kopen en bestrijdingsmiddelen om deze 

bacteriën te doden. Zo niet, dan zou de oogst weer mislukken. Tot dan toe had hij 

met een spons geprobeerd om alle bacteriën te verwijderen. Een heidens karwei. Pa 

en ma hadden niets toegezegd maar we hadden het wel op ons ‘to do’lijstje gezet. 

Gisteravond had deze tuinder al via de tamtam te horen gekregen dat we 

gearriveerd waren en hij stond meteen op de stoep. 

 Nadat we definitief te horen kregen dat we met ongeveer 100 euro deze man 

konden helpen besloten we vandaag naar Galle stad te gaan om de sproeier inclusief 

een kleine voorraad bestrijdingsmiddelen aan te schaffen. In het bijzijn van deze 

man hebben we alles gekocht en na afloop hiervan hebben we hem bij z’n groente 

tuin afgezet. Ik denk dat ik nog nooit iemand zo blij heb gezien. Hij bleef zingen en 

veel te hard en enthousiast praten en we kregen een enorme zak met groenten als 



bedankje mee. Ook al vertelden we dat we dit niet wilden en ook niet konden 

meenemen naar Holland, we moesten het meenemen ( we hebben later een uitermate 

goed doel gevonden, een gezin die hiervan een week kon eten). 

 

 Goed, als de sodemieter verder. Pa en ma hadden nog meer op hun “to do”lijstje van 

januari.  

We hebben een afspraak met een winkelier die door de Tsunami zijn complete 

winkel is kwijtgeraakt en veel erger nog, zijn hele voorraad is weggespoeld, in 10 

minuten tijd was dit gezin bankroet. Zijn verzekering dekt deze schade niet, want 

voor natuurgeweld kan je je niet verzekeren. Ook zijn auto die tijdens de Tsunami 

bij de winkel stond is mee gespoeld. De man is dus compleet potje los. Hij heeft 

alles van waarde in z’n huis verkocht om rond te komen, want inkomen heeft hij niet. 

De winkel, die gevestigd was in een hotel, krijgt in het nieuwgebouwde hotel weer 

een ruimte toegedeeld alleen deze ruimte is compleet kaal.  

Het toerisme trekt weer behoorlijk aan en er zijn in het desbetreffende hotel 

aardig wat boekingen. We besluiten om zijn inrichting te financieren. Eind maart 

opent het hotel weer zijn deuren en dan is de kans groot dat hij weer voor zijn 

vrouw en 6 kinderen een boterham kan verdienen. 

 De man is super blij en nodigt ons uit voor de thee. 

 Na uitgebreid bedankt te zijn vertrekken we weer. Een goed gevoel geeft dit. 

 

 De spullen voor de ” visboer”  moeten gekocht worden, het gezin dat we eergisteren 

in het kamp ontmoet hebben. De visbox hebben we al dus nu moeten we alleen nog 

een bagagedrager voor z’n fiets kopen, een fileermes en een weegschaal. Na dit 

allemaal aangeschaft te hebben kopen we bij een groothandel nog allerlei 

etenswaren waarmee de vrouwen uit dit gezin eten kunnen maken om op de markt te 

verkopen. Daarna rijden we naar het kamp. Terwijl we aan komen rijden stormt het 

hele gezin naar buiten om ons te verwelkomen. Nadat we alle spullen overhandigen 

krijgen we uiteraard 1000 maal dank en weer voorspoed, gezondheid en weet ik veel 

wat allemaal nog meer toegewenst in ons leven. Helaas is de vismarkt nog dicht 

vandaag zodat we niet de man zn eerste voorraad vis kunnen financieren. We 

besluiten 20 euro contant achter te laten omdat de markt maandagochtend 04:30 

uur open gaat en we hebben geen zin om dan al op zo’n stinkende markt te staan 15 

kilometer verderop. We zeggen hem dat we wel komen controleren of hij de vis 

gekocht heeft. De hele buurt ( ongeveer 800 mensen) is al op de hoogte dat hij de 

plaatselijke visboer gaat worden van deze wijk. Voldaan kijk ik toe en denk bij 

mezelf dat we voor 50 euro weer een inkomen hebben weten te generen voor dit 

gezin. Een gezin dat waarschijnlijk volgende maand op straat staat, maar nu wel de 

mogelijkheid heeft om geld te verdienen en zodoende weer een huisje te kunnen 

huren. We rijden hier weg en tussendoor heeft Ruzain contact met de beambte om 

door te geven dat we niet over gaan tot ondersteuning van stroomvoorziening van de 

woningen. We hebben gezegd tegen Ruzain dat hij wel hulp kan aanbieden , maar dan 



voor andere gevallen die harder onze ondersteuning nodig hebben. Hij vertelt 

Ruzain dat er in Galle een sloppenwijk is waar mensen wonen verdeeld over 10  

“huizen” zonder stromend water. De man drukt Ruzain op zn hart dat deze mensen 

dringend geholpen moeten worden en dat dit een beter project voor ons is. Hij 

schaamt zich om aan buitenlanders dit te moeten laten zien. Maar als we dan toch 

nog hulp aanbieden en dan eigenlijk meer iets willen doen aan schrijnendere gevallen 

dan moeten we daar maar eens gaan kijken.  We besluiten, samen met hem, te gaan 

kijken. We rijden een wijk binnen in hartje Galle waar de Tsunami vorig jaar aardig 

huis heeft gehouden. Ik krijg het gevoel alsof ik één of andere sloppenwijk binnen 

rijd. Half kapotte huizen met centrale waterplaatsen waar halfnaakte mannen en 

kinderen zich wassen. We stoppen bij een viertal huizen om de situatie te bekijken. 

Een enorme urinelucht komt op ons af .Stromend water heeft men niet. Eén of 

andere enorme vieze stinkende kuil doemt voor ons op en een oude man haalt er 

vrolijk een emmertje water uit en vertelt ons dat hij zich daarmee gaat wassen. 

Onze begeleider ( de secretaris van de lokale beambte die we gisteren spraken) 

vertelt ons dat het hier een broeikas is van allerlei schadelijke en infecterende 

bacteriën, iets wat ten eerste al te ruiken is maar zeker ook te zien. Er lopen hier 

tientallen mensen rond die allemaal in een half gerenoveerde woning wonen. Aliesi, 

een Italiaanse hulporganisatie zou deze woningen helemaal opgeknapt hebben. Nou, 

elk huis is nog open en half verwoest dus wat die Italianen hier gedaan hebben weet 

ik niet, maar het klopt niet. We vervolgen onze weg naar de overige 6 huizen en het 

begint alleen maar meer te stinken. Overal wordt gewoon geplast en met deze 

temperaturen ga je dat echt wel ruiken. Nergens stromend water dus zien we oude 

olie vaten met vies stinkend water waaruit men water haalt om zich te wassen, te 

koken en ook om uit te drinken. 10 huizen, voor zover je het huizen kunt noemen, in 

een enorme onhygiënische situatie,stank, urine, verontreinigd water. Het is echt 

bizar. Hier kunnen we niet tegenop. We moeten hier in ieder geval voor vers en fris 

stromend water zorgen. Uiteraard zijn er hier allerlei andere behoeften zoals het 

repareren van de huizen maar dat kost duizenden euro’s, maar stromend water is 

het meest noodzakelijke op dit moment. We vragen wat de kosten zijn voor 

stromend water en men laat ons een offerte zien van het waterleidingsbedrijf: 

tussen de 150 en 250 euro per woning.  Met deze investering heeft elk huis zn eigen 

watervoorziening. Water wat bacterie vrij is en ook gedronken kan worden. Deze 

investering is inclusief al het graafwerk en reparatie werk. We zeggen dat we er 

over na moeten denken maar pa en ik besluiten bij het instappen al dat we dit niet 

kunnen weigeren. Ruzain vertelt ons dat hij er persoonlijk elke dag langs zal gaan om 

te controleren hoe het project ten uitvoer gebracht zal worden. Betaling kunnen we 

rechtstreeks bij het waterschap doen zodat de gemeente er niet tussen zit. We 

komen bij Ruzain zn huis terug en het eerste wat Pa en ik doen is douchen, iets wat 

je normaal gedachteloos doet, die kraan openzetten, maar nu niet. 

We bellen  later degene die ons heeft rondgeleid vanmiddag en vertellen hem dat 

we de 10 huizen gaan voorzien van stromend water. Ondanks dat dit een flinke 



investering zal zijn per huis doen we toch alle 10 de huizen gezien de erbarmelijke 

toestand daar. 

 

Langzaam aan stroomt het vol met mensen hier bij Ruzain. Er wordt vanavond een 

bbq gehouden hier en iedereen die ons maar een beetje kent is daarbij aanwezig. 

Iedereen wil met ons praten en alles weten van ons en Nederland. Ze vinden het 

reuze interessant  en bijzonder dat er zomaar 2 buitenlanders zijn die in een ver 

land wonen en samen met hulp van vrienden en familie hulp komen bieden. 

 Tussendoor is het een komen en gaan van mensen die voor de zoveelste keer komen 

bedanken voor de hulp die ze hebben gekregen. Tijdens het eten hebben we ook nog 

een gesprek met Firnas, de zwager van Ruzain. Een uiterst rustige bescheiden en 

super correcte kerel van 28 jaar. Zijn vader was een zeer gerespecteerde hoge 

ambtenaar in de locale politiek maar is net voor de tsunami op  te jonge leeftijd 

overleden waardoor de volledige verantwoordelijkheid voor het gezin, maar ook voor 

het bedrijf op Firnas is gekomen. Samen met zn jongere broer runnen ze een 

groothandel in kostbare ruwe edelstenen, die ze zelf polijsten en geschikt maken 

voor de verkoop. Firnas behoort tot diegene die het een stuk beter hebben dan wie 

dan ook in deze gemeenschap. Hij doet wat hij kan om de zwakkeren en minder 

bedeelden in zijn wijk te helpen. . Hij heeft met een groep ondernemers een 

stichting opgericht waarin ze allemaal, zelfs voor Nederlandse begrippen, aardig 

wat geld storten, zodat ze veel mensen kunnen helpen in hun wijk. Ik heb echt heel 

veel respect voor deze man, het is erg moeilijk uit te leggen hoe dat komt maar het 

is zo’n enorm bescheiden en goeie kerel. Ma vertelde in januari al: Hij straalt 

goedheid uit. Mooi dat er zulke mensen hier rondlopen. 

Goed, het vlees is klaar en er wordt een enorme hoeveelheid rijst en vlees op de 

grond gezet. Het is een super gezellige avond en er wordt veel gesproken. 

Halverwege de avond komt er nog één of andere halve zool een riviervis van één 

meter brengen als kado voor ons. Nou, hier zijn pa en ik minder gecharmeerd van. 

We geven hem  later dan ook graag mee aan een oom van Ruzain die hem de andere 

dag  op zal eten. 

Bedtijd, we zijn moe. We zijn vrijdag ochtend 04:00 uur aangekomen en sindsdien 

continu in de weer geweest. Het is intensiever als vorig jaar, ondanks dat er minder 

te doen is. Het verschil zit hem erin dat we vorig jaar grootschalig en centraal 

enkele kampen hielpen waardoor je in één klap veel mensen hielp. Nu doen we veel 

individuele gevallen die verspreid zitten in de regio. We gaan slapen, morgen is  de 

dag weer vol gepland met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Dinsdag 

woensdag  en donderdag willen de jongens  mij wat “highlights” van hun land  laten 

zijn.  Ze zijn verbaasd dat ik nog nooit een olifant in het wild heb gezien of een aap. 

Ze hameren erop dat ik ook eens de mooie kant van hun land moet zien, de enorme 

theeplantages, de rijstvelden enz enz. Misschien verstandig om dit eens even te 

doen want de laatste dagen zijn er best weer ingehakt bij me.  

Welterusten 



 

 

 

 

 

Maandag 13 maart  

 

Ja hoor, 05:00 uur nog maar, ik schrik wakker. Niet zo best geslapen omdat ik veel 

aan die wijk van gisteren moest denken. Ik besluit maar lekker uit bed te gaan om 

aan het verslag te werken en zodra ik de deur van de kamer open doe staat 

uiteraard mn grote vriend Chootan weer klaar om me een overheerlijke bak verse 

thee te komen brengen. 

 Na het ontbijt moeten we naar de school waar we de fundering van hebben 

aangelegd om dank in ontvangst te nemen .We ontvangen weer allerlei 

dankbetuigingen. Het  is heerlijk dat de kinderen hier voortaan zonder stoflongen 

les krijgen. 

 We snellen weer verder omdat we op advies van Chootan een watertank gaan kopen 

voor een school vlakbij Chootan’s huis. Nadat we deze watertank van 1000 liter 

hebben aangeschaft rijden we richting de school. Hier zitten de allerarmsten van de 

regio Galle op school en dat is ook te zien. Al 2 jaar lang heeft er geen enkele 

organisatie of overheid hier geinvesteerd. Firnas heeft enkele weken geleden aan 

de bel getrokken waardoor de school 10.000 euro heeft ontvangen om hem op te 

knappen en nieuw lesmateriaal aan te schaffen. Voor de watertank die al enkele 

maanden kapot was, was geen geld meer waardoor de kinderen een dag lang zonder 

water moesten doen als ze het zelf niet mee konden nemen. Met 35 graden is dat 

best pittig……………….Als we bij de school aankomen staan  de kinderen in rijen 

opgesteld en tijdens de speech van het hoofd van de school gaat er van alles door 

me heen. Wat is het toch allemaal oneerlijk verdeeld op deze planeet maar wat is 

het ook heerlijk dat we met elkaar zo’n eenvoudige investering kunnen doen voor 

deze kinderen. We moeten weer verder.  We hadden gisteravond onze hulp 

aangeboden aan Firnas en we gaan nu met hem een huis bezoeken waar 5 gezinnen in 

wonen. Bij Firnas aangekomen klimt er eerst weer een of andere woesteling een 

boom in om een King Coconut voor ons te plukken. We vertrekken lopend met Firnas 

naar dit huis. Tja, het is meer krot of veestal dan huis. Firnas vertelt en laat zien 

dat ze in de achtertuin wat huisjes aan het bouwen zijn zodat de mensen wat meer 

privacy en ruimte krijgen. Hij doet wat financieel voor hem mogelijk is  voor deze 

mensen. Hij betaalt o.a. hun rekeningen, maar ook hij kan niet alles en iedereen 

ondersteunen. 2 huisjes zijn al 2 jaar in aanbouw. Pas als er weer wat geld is kunnen 

ze verder. Nou geloof me, als ik de pensioen gerechtigde leeftijd ga halen dan zijn 

deze huizen nog niet af op deze manier. We besluiten Firnas te ondersteunen in zn 

werk. Ik steek mn hand voor hem in het vuur en in de toekomst zullen we hem nog 



genoeg zien zodat hij ons steeds kan laten zien welke ontwikkelingen er zijn 

geweest. 

 

Eindelijk…………..We hebben even  tijd voor ons zelf. Ik wil heel graag naar 

Unawatana. Dit dorp ligt aan één van de mooiste baaien van Sri Lanka en is maar 15 

minuten rijden vanaf Ruzain’s huis. Toen ik hier vorig jaar was raakte ik best 

geëmotioneerd van de enorme verwoestingen op zo’n mooie plek. Raseek belooft me 

dat we er heen gaan om eens even lekker te relaxen en te zwemmen. We nemen de 

afslag Unawatana. Er is veel gebeurd hier, logisch want hier komen veel toeristen. 

Tussen de vele verbouwingen zie ik toch ook nog behoorlijk wat bouwvallen. We 

komen bij de oceaan en ik geniet enorm. Blauw water waar je op de bodem allerlei 

vissen ziet zwemmen. Dit is echt een stukje paradijs op aarde. Na alle ellende van 

deze week en het beeld van de verwoestingen van vorig jaar geniet ik  van een ander 

Sri Lanka. Een Sri Lanka met een schitterende oceaan, mooie vissen, heerlijk 

klimaat,allerlei kleine tentjes waar je lekker eten kunt kopen, kortom geweldig. Na 2 

uur genoten en ontspannen te hebben gaan we weer terug naar Ruzain om het 

programma van de namiddag en morgen door te nemen. 

 

Thuis aangekomen begint Ruzain weer over een trip naar het binnenland van Sri 

Lanka. Hij wil ons nog graag Habantota laten zien ( de plek die totaal van de 

aardbodem verdwenen was vorig jaar en waar we toen nog een school ondersteund 

hebben) en daarvandaan  zouden we dan doorrijden naar Nuwara Eliya en dan via 

Kandy terug naar Mount Lavinia.  Ik twijfel, want we hebben nog wat geld over en ik 

ben per slot van rekening gekomen om te helpen hier en niet om cultureel bezig 

gehouden te worden. De wijk zonder watervoorziening waar we gisteren waren  

heeft veel indruk op me gemaakt en ik vind het moeilijk om een trip te gaan maken 

terwijl er in een andere regio ook nog zo’n wijk staat. Hoewel ik ook voel dat ik 

ontzettend moe ben. Pa zegt me dat het wel goed is  om nog een paar dagen 

ontspanning  te hebben voordat we naar huis gaan. Hij heeft nogal last van zijn 

handen en moet ook nog langs het ziekenhuis in Mount Lavinia waar hij in januari 

gekuurd heeft. Toen we aankwamen in Sri Lanka zijn we al in Mount Lavinia geweest 

maar de arts was toen weggeroepen. Het is 2,5 uur rijden vanaf Galle naar Mount 

Lavinia , te ver omdat even tussen door te doen. We kiezen de 

middenweg…..Woensdag vertrekken we uit Galle voor onze culturele trip en doen we 

gelijk Habantota aan. Ruzain belooft voor morgen nog een afspraak te maken om in 

een andere wijk te gaan kijken of we daar nog iets kunnen doen voor de 

watervoorziening Woensdag en donderdag de trip, dan kunnen we vrijdagmorgen in 

Mount Lavinia zijn en blijven dan 1,5 dag in hotel Mount Lavinia. Terug naar Galle zou 

gekkenwerk zijn omdat we nu dichter bij de luchthaven zijn. 

 Het is rond 16:30 uur en vanavond zijn we weer bij iemand uitgenodigd om te komen 

eten. Hebben we nu ff tijd zegt Ruzain om bij al jullie vrienden thee te gaan 

drinken. Het is  de gewoonte hier dat je gasten op de thee uitnodigt en zeker 



buitenlanders die helpen. Dit ritueel hebben we vorig jaar ook al meegemaakt. We 

houden het op 3 huisbezoeken. Het bezoek bij Chootan doet me het meest. Vorig 

jaar hebben we een slijp- en polijst machine gekocht voor hem en deze staat nu in 

zijn zelf gebouwde nieuwe huis wat hij van dak tot fundering heeft 

afbetaald……Thanks to dutch help, brabbelt hij tegen Pa en mij. Precies wat Pa en ik 

zo mooi vinden. Iemand als Chootan had door zijn armoede totaal geen toekomst 

hier. Huis had hij niet meer, maar gezin wel. Super handig was hij in het polijsten, 

hakken en slijpen van edelstenen, alleen hij had geen machine meer om dit werk te 

doen.  Kortom, een hopeloos geval . Door de gift van vorig jaar heeft hij een goed 

inkomen, kunnen zn kinderen naar school en is er elke dag eten. Prachtig toch. 

Het volgende adres is Raseek.  Onze grote vriend  Raseek is het nieuwe hopeloze 

geval hier. Heeft wel een huis maar geen baan. Solliciteert wekelijks maar aanbod is 

nou eenmaal groter dan de vraag. Raseek is verschrikkelijk goed met ruwe stenen 

die direct uit de mijnen komen. Alleen, wil je in deze handel je brood gaan verdienen 

moet jezelf een startkapitaaltje inleggen en dat is zijn probleem dus, want er is 

niks, noppes, nada te halen bij hem. De 20 euro die hij zaterdag verdiend had heeft 

hij direct moeten inleveren bij een kennis omdat hij een schuld had lopen van 30 

euro voor melk en eten voor zn gezin. Raseek zet  thee voor ons op tafel en roept  

gelijk zn dochter en ook zn trots. Van velen hadden we al gehoord dat ze een 

bijzonder geval is omdat ze zo ontzettend slim is. Pa en Ma hadden in Januari dit 

ook al tegen me gezegd en ma had ook een Engelstalig boekje over Holland 

meegegeven voor haar omdat ze gek op engels is en dit ook zeer goed spreekt. Ik 

vraag haar dingen over school en aan Raseek vraag ik op wat voor soort school ze 

zit. Het is een regeringsschool maar dan ééntje voor de allerarmsten hier waardoor 

er weinig aandacht gegeven wordt aan dit soort unieke gevallen. Na even nagedacht 

te hebben besluit ik haar privé, samen met Suus ,te” adopteren”. Ik zeg Raseek dat 

hij morgen eerst naar een Private School moet gaan om toelatingsexamen aan te 

gaan vragen voor haar en als ze wordt toegelaten gaan Suus en ik de kosten 

daarvoor betalen. Dit unieke geval verdient iets meer aandacht zodat ze in de 

toekomst een goede baan kan vinden. Dit komt dan ook de mensen in haar directe 

omgeving ten goede. 

Nog een volgend bezoek, de thee komt onze oren uit en dan weer terug naar Ruzain. 

Ik rij op mn scooter in mn sarong richting huis en iedereen die die achterlijke 

Hollander ziet rijden ligt in een deuk. Ze zwaaien, lachen en roepen naar me. Thuis 

gekomen vertrekken we naar ons eetadres. Het eten was heerlijk en continu worden 

pa en ik in de gaten gehouden of we toch wel genoeg op ons bord hebben. Ik ben erg 

moe en na nog een korte wandeling te hebben gemaakt over de wallen van het 

Nederlandse V.O.C. fort ga ik totally naar de klotos naar bed. 

 

 

 

 



 

Dinsdag 14 maart 

 

Ik word pas rond 06:00 uur wakker en voor mij is dat hier uitslapen. Ik neem snel 

een douche en ga aan mn verslag verder werken. Ik ben nog steeds moe, dag en 

nacht ben je hier bezig met het verwerken van wat je te zien en horen krijgt. Bij 

elke stap die je zet vraag je je af hoe de mensen in de sloppenwijken het hebben en 

op het moment dat je aan een uitgebreid ontbijt zit vraag je je af wat zij te eten 

hebben, om nog maar te zwijgen van het feit dat ik ‘s ochtends hier onder een 

heerlijke douche sta. Ik weet dat ik dat van me af moet zetten maar ik heb er op 

het moment veel moeite mee. Komt denk ik ook van de vermoeidheid. Jammer dat ik 

slecht slaap. Familiekwaal. 

Toch genieten we er ook enorm van want het is zulk dankbaar werk. Toen we 

vanochtend bijvoorbeeld onverwachts naar de familie gingen die we voorzien hadden 

van een vis uitrusting en etenswaren om voedsel te maken voor de verkoop op de 

markt, zat het hele gezin binnen druk te werken om de maaltijden klaar te maken. 

Ze lieten ons een schrift zien waarin ze hun administratie bij hielden en daar stond 

in dat ze al voor 450 roepies winst hadden gemaakt in de afgelopen 2 dagen. 

Schitterend om ze aan het werk te zien en hoe ze zichzelf weer kunnen 

onderhouden. Daar doen we het voor.  We rijden weer verder en gaan bij het 

waterschap de aansluitingen betalen voor de woningen in onze probleem wijk. We 

hebben alles keurig netjes op papier.  Na dit bedrag betaalt te hebben zijn we toch 

trots dat er 10 percelen  voorzien gaan worden van stromend water. 

We gaan weer naar huis.  Morgenvroeg vertrekken we richting binnenland. Aan de 

ene kant zou ik nog wat langer hier willen blijven want we hebben nog wat geld over, 

maar ik heb ook wel veel zin in nog wat ontspanning en wie weet wat we nog in 

Habantota tegenkomen. Terwijl deze gedachten door mn kop vliegen komt er een 

vrouw aanlopen. Haar man is onlangs overleden. Via via heeft ze gehoord dat we veel 

met water bezig zijn en aangezien ze zojuist de begrafenis van haar man heeft 

moeten betalen is het gespaarde geld voor de aanleg van vers water opgegaan aan   

de begrafenis. Deze vrouw woont in dezelfde wijk als Ruzain maar ergens achterin  

waar geen stromend water is. De planning voor de aanleg was al voor het overlijden 

gemaakt dus alles stond al officieel en ondertekend op papier. We besluiten deze 

vrouw nog te helpen doen maar vertellen gelijktijdig aan Ruzain dat dit het laatste  

individuele geval is.  

We hebben nog een afspraak staan in de sloppenwijk waar we eerder waren.  

 We bezoeken nog een aantal woningen, maar na een 4 tal huizen heb ik het wel 

gezien. Wat een  ellende en onhygiënische omstandigheden waar de mensen hierin 

moeten leven. ….We zien een vrouw met een pasgeboren baby waar de afvalsloot als 

water voorziening dienst moet doen. De beambte vertelt ons dat hij van nog eens 10 

gezinnen de offerte klaar kan hebben op naam en perceelnummer. Van de overige  



woningen hier lukt dat niet meer omdat het opnemen van dit soort werkzaamheden 

alleen maar op maandag en dinsdag gebeurt ( hoezo bureaucratisch). 

 We besluiten ,als hij ons vanavond de offertes kan laten zien, we ook deze 10 nog 

van water zullen voorzien waardoor we dus in totaal 20 huizen helpen. Misschien 

lijkt het een druppel op de gloeiende plaat maar het is zo noodzakelijk voor deze  

gezinnen. (dit is ook gebeurt). 

Volgende keer gaan we weer verder en als water dan nog steeds een noodzaak is 

willen we ons graag daarop richten.  

 

Ik wil  even weg van alle ellende . Raseek stelt voor om samen met Chootan en Pa een 

stuk te gaan rijden. Heerlijk even lekker lachen met die halve zool van een Raseek. 

Uiteindelijk komen we weer uit bij Unawatana. We nemen de jongens mee naar in 

hun ogen een super de luxe beachresort. Pa en ik bestellen een biertje. We vragen 

de jongens wat ze willen drinken en in koor zeggen ze : nothing. We zeggen ze dat 

wij hun willen trakteren voor al het werk dat ze voor ons gedaan hebben.  Coca Cola 

is een luxe voor hun dus we bestellen cola voor hen. Ze voelen zich de koning te rijk. 

Raseek zegt:  Everybody is now thinking I am a very important person and that I am 

very rich.  We schieten in de lach en Pa en ik realiseren ons hoe uniek dit voor hun 

is.  Ik vraag Pa of hij nog een biertje wil en meteen vraagt Raseek:  Can I order 

please and am I allowed than to shout to him  like all the other tourists. Wederom 

schieten we in de lach en net als ik hem wil uitleggen dat dit niet gepast is fluit en 

buldert hij naar de ober.  Ik leg Raseek uit dat niet elke toerist  buldert voor zn 

drankje. Hij zegt dat hij dit wel weet maar dat hij dit altijd al eens had willen doen. 

Hij roept de ober erbij en  legt  hem alles uit. Ook deze waardeert de grap wel. We 

hadden deze week gehoord dat Red Bull een exclusief drankje voor hen is en we 

bestellen er voor ieder één. Hun geluk kan niet op en na iedere slok praten ze 

opgewonden tegen elkaar over hun drankje. Na dit alles rekenen we af en 

vertrekken we richting Ruzain . Hier eten we onze laatste maaltijd deze “vakantie” 

en na het eten stroomt het al gauw weer vol met allerlei mensen die gedag komen 

zeggen en vragen wanneer we weer terug komen. De beambte komt nog langs om de 

offerte te laten zien en Ruzain belooft maandag, als wij al weer in Nederland zijn, 

alles te regelen en te controleren. We gaan vroeg naar bed omdat we morgen een 

lange reis voor de boeg hebben naar Habantota en daarna door naar Nuwara Eliya 

 

Woensdag 15, Donderdag 16 maart 

 

We vertrekken al vroeg richting Habantota. Dit is ongeveer 2.5 uur rijden langs de 

kust. Op veel plaatsen zie je dat er allerlei wijken gebouwd worden door 

verschillende hulpinstanties. Allemaal huizen die gebouwd worden voor Tsunami-

slachtoffers. Na deze lange rit komen we eindelijk in Habantota aan. Ik vraag of we 

als eerste even naar de school kunnen waar we vorig jaar alle kinderen voorzien 

hebben van schoolboeken en drinkflessen. Daar aangekomen zien we een enorme 



bouwput met borden eromheen: Sponsored by UNICEF. Alle verwoestingen die we 

vorig jaar op deze school gezien hebben zijn vervangen door nieuwe schoollokalen. 

Verschillende zijn nog in aanbouw dus overal lopen ook bouwvakkers rond. Eenmaal 

op het schoolplein aangekomen zien we veel kinderen met de door ons gegeven 

drinkflessen. Mooi moment om dit te zien. Niet lang daarna heeft de nieuwe 

directeur van de school ons in de gaten ( vorig jaar ontmoeten we deze man die toen 

nog plaatsvervangend directeur was maar de directeur is met zijn gezin niet meer 

teruggevonden na de Tsunami). Hij stormt op ons af en we worden hartelijk begroet. 

Hij laat ons het één en ander zien en nodigt ons op zijn kantoor uit. We vragen van 

alles aan hem en hij vertelt dat hij goed geholpen wordt door UNICEF. Op de vraag 

die ik hem via Ruzain stel of er nog problemen zijn op school wil hij geen antwoord 

geven. Hij zegt, ditmaal zijn jullie op bezoek en niet om te helpen. Ik dring erop aan 

dat ik het toch graag zou horen, ook met de gedacht in mn achterhoofd dat we nog 

wel wat te besteden hebben. Uiteindelijk vertelt hij ons dat er nog kinderen zijn die 

op blote voeten naar school komen i.v.m. het feit dat pa of moe zijn verdronken 

tijdens de Tsunami waardoor er geen of niet voldoende inkomen meer is. Ook 

vertelt hij ons dat ze volgende maand met alle kinderen op schoolreis willen om alle 

ellende van het afgelopen jaar even te vergeten. Iedereen gaat mee, op 125 

kinderen na. De ouders van deze kinderen hebben geen geld om een bijdrage te doen 

voor dit schoolreisje. De school betaalt uiteraard het grootste gedeelte, maar er is 

ook een bijdrage van de ouders nodig. Zonder na te denken doen Pa en ik een flinke 

bijdrage in de zogenaamde schoolreispot zodat iedereen van een welverdiend reisje 

kan genieten.  We vertrekken bij de school en ik zeg Ruzain dat ik lopend door het 

plaatsje wil. Deze plaats heeft vorig jaar zoveel indruk op me gemaakt vanwege de 

enorme verwoestingen. Achteraf hoorden we van veel mensen dat deze plaats het 

zwaarst getroffen was in Sri Lanka. Ik loop langs het beruchte meer waar vorig jaar 

zoveel mensen door de golf zijn ingeworpen en daardoor verdronken zijn. Er liggen 

nog steeds wrakken in van bussen en auto’s en volgens de bewoners die we  tegen 

komen is het meer één grote begraafplaats van verdronken mensen. Ik word niet 

vrolijk hier. De enorme vlakte met verwoestingen is nog grotendeels aanwezig. 

Jammer dat deze plaats zover weg ligt van Galle, te ver om hier ook wat te gaan 

doen.  Soms valt het moeilijk om prioriteiten te stellen .Samen met Raseek loop ik 

richting zee, we zien nog overal puinhopen en allerlei houten noodhuisjes. Het is een 

trieste boel. Vlakbij de zee aangekomen zie ik de plek waar ik vorig jaar bij een 

verwoest huis een tijd heb gestaan in mn eentje. Toen ik daar stond had ik het erg 

zwaar omdat hier dood en verderf zo aanwezig waren.  Aangekomen bij hetzelfde 

huis passeren alle beelden me van de afgelopen week en eerlijk gezegd trok ik het 

toen even niet meer. Het huis is nog steeds verwoest en de vlakte straalt nog 

steeds verderf uit. Naast het huis zit een oud vrouwtje samen met haar 

kleindochter een vis te fileren. Ze vertelt over die verschrikkelijke dag van vorig 

jaar en bij het aanzien van deze twee mensen heb ik het even gehad. Ik loop met 



Raseek weg en vlucht eigenlijk zo snel mogelijk richting het busje van Ruzain. Alle 

ellende en verdriet leek er hier wel even uit te komen.  

We rijden weg, weg van de ellende, het binnenland in. Het binnenland wat zo mooi 

schijnt te zijn en waar je niets merkt van de verschrikkingen die vorig jaar de 

kustlijn hebben getroffen. Het binnenland, waar het woord Tsunami niet de 

overhand heeft maar waar de schoonheid van de natuur het wint van alle ellende. Na 

een schitterende rit van dik 3 uur komen we in Nuwara Eliya aan. Wat een prachtige 

natuur en wat een ander stuk Sri Lanka. Allerlei soorten fruitbomen, cashewbomen 

enz. Apen die overal rondslingeren, olifanten die afgeschermd worden van de weg 

door stroomdraden omdat je anders toch wel vrijsnel stilstaat met je auto als je er 

tegen aan rijdt. Iets verder weer enorme bergheuvels vol rijstvelden en heel veel 

theeplantages . Ik heb van mn leven nog nooit zo’n onvoorstelbaar mooi stukje 

natuur gezien.  

Er spookt van alles door mn kop maar de enorme schoonheid van de natuur wint het 

deze keer van de ellende.  In Nuwara Eliya aangekomen brengen we de nacht door in 

een guesthouse. Wonder boven wonder slaap ik heerlijk, misschien wel omdat het 

hier altijd zo’n 20 graden koeler is dan aan de kust. Je zit hier best wel hoog, 

vandaar.  De volgende dag  rijden we weer verder. Na wederom een waanzinnig 

mooie  autorit en een bezoek aan een theeplantage  gaan we richting Kandy. Een hele 

bekende en toeristische stad in Sri Lanka. Hier staat de voor boeddhisten 

beroemde “Tanden Tempel”.  In deze Tempel bevinden zich, volgens de legende, de 

2 voortanden van  Boeddha.  Tussendoor vragen Ruzain en Raseek me steeds wat ik 

van deze tour vind, ze zijn zo ontzettend trots  op hun land en  ook zo blij dat ze me 

nu eens de andere, mooie kant van  Sri Lanka kunnen laten zien. In Kandy 

aangekomen bezoeken we uiteraard de tempel. Een enorm interessant bezoek, niet 

in de laatste plaats omdat we door een plaatselijk boeddhist rondgeleid worden die  

ons heel wat ins en outs van het boeddhisme en van deze tempel vertelt. Nadat we 

nog de beruchte vuurdansers van Kandy bezoeken ( vuurdansers dansen hun dans  

voor Boeddha om de duivel te verdrijven) vertrekken we naar ons guesthouse. 

 

 Hier hebben we nog een pittig gesprek met Raseek via Ruzain. We hebben besloten 

dat we een startkapitaaltje beschikbaar stellen aan Rassek zodat hij een kleine 

investering kan doen in Ratnapura, de plaats waar alle ruwe edelstenen gedolven 

worden uit de mijnen. Met deze investering kan hij enkele stenen kopen, bewerken 

en doorverkopen zodat hijzelf een inkomen kan genereren in de toekomst. We 

drukken hem op z’n hart dat we verwachten dat we elke maand via Ruzain te horen 

krijgen hoe het gaat met dit handeltje. Hij schrikt best een beetje van de ernstige 

toon van het gesprek, maar er is een tijd voor lol en een tijd voor zaken en dit moet 

serieus aangepakt worden zeker als ook het geld van anderen hierin meespeelt. 

Raseek belooft ons niet te zullen teleurstellen en bedankt ons en jullie vele malen 

voor de hulp. Pa en ik vertrekken richting onze kamer en zijn beiden tevreden. Zoals 

we vorig jaar Chootan hebben geholpen, een man met helemaal niets en nu een man 



met een inkomen, een huis en een toekomst, zo hopen we volgend jaar ook Raseek 

aan te treffen.  

 

Vrijdag 17 en Zaterdag 18 maart 

 

Om 06:00 rijden we weg uit Kandy omdat we voor tien uur bij Pa z’n dokter moeten 

zijn in het ziekenhuis. We rijden weg uit het binnenland daar waar het zo 

ontzettend mooi is en langzaam aan rijden we de ellende weer tegemoet van de kust. 

Bij het ziekenhuis aangekomen nemen we afscheid van iedereen op Ruzain na. Ruzain 

werkt hier vlakbij en gaat vandaag en morgen werken. Hij slaapt bij de winkel en zal 

ons zaterdagnacht naar het vliegveld brengen. De anderen vertrekken met de bus 

richting Galle. Het afscheid valt hun en ook ons best zwaar. Voor het 2e jaar hebben 

we enorm veel meegemaakt met elkaar en in korte tijd zijn we veel van elkaar te 

weten gekomen. Volgens hun zijn we ook geen vrienden maar familie, iets wat hier 

normaal is. 

 Na pa z’n bezoek in het ziekenhuis ( overigens alles in orde met hem gelukkig) 

vertrekken we richting Mount Lavinia, het hotel waar we vorig jaar een biertje 

gedronken hebben en waar mn ouders al enkel keren een vakantie hebben 

doorgebracht. Het is zo’n  waanzinnig gaaf mooi en luxe hotel dat ik bij de eerste 

voetstap die ik binnenzet schuldgevoelens krijg. Portieren die de deur voor je 

opendoen, mensen die je koffers op de kamer zetten, enorme tropische tuinen met 

overal in de buurt wel een bar. Een kamer met airco en een badkamer die 5 keer zo 

luxe is als thuis. Gelukkig is Pa dr bij en die weet alles toch wel beter te relativeren.  

Na even met hem gepraat te hebben weet ik dat ik toch de knop om moet zetten. Ik 

geniet van het uitzicht vanaf mn balkon  Al dat personeel wat hier werkt, daardoor 

hebben heel wat gezinnen een beter leven en  het toerisme wat zo enorm belangrijk 

is voor Sri Lanka komt gelukkig weer langzaam op gang. Ook realiseer ik me dat we 

toch ook nu weer heel veel bereikt hebben. We hebben gedaan wat we konden en 

mogen nu nog even heerlijk relaxen dus dat gaan we ook doen. Genieten van alle 

verwennerijen  hier. Even, als ik vanaf het strand de gigantisch wilde oceaan in duik 

en meteen naar onder gezogen wordt om vervolgens met een enorme gang het 

strand opgeworpen te worden denk ik weer hoe kansloos al die mensen vorig jaar 

waren, maar als pa daarna een koude pils voor ons bestelt weet ik het gelukkig uit 

mn gedachten te bannen. 

 Uiteindelijk heb ik 1.5 dag heerlijk genoten van alles hier. Ik zit zaterdagavond op 

ons balkon  heerlijk over de oceaan uit te kijken en realiseer me, dat naast alle 

ellende die die grote plas heeft veroorzaakt, hij er ook de oorzaak van is dat ik een 

geweldige groep  vrienden hier heb leren kennen, dat ik trots ben op mn vrienden, 

famile,relaties enz. die ons wederom gesteund hebben, dat ik enorm dankbaar ben 

dat ik weer een geweldige levenservaring  opgedaan heb door hier zulk mooi werk te 

hebben kunnen doen en dat ik een onvoorstelbaar mooi en vriendelijk land heb leren 

kennen waar ik nog velen malen terug ga komen. Inshallah. 



 

 


